
Rituelen

Een ritueel? Dat is iets wat je altijd doet bij een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld bij een feest. 
Elk feest wordt gevierd met zijn eigen rituelen. Met oud en nieuw worden bijvoorbeeld oliebollen 
gegeten en is er vuurwerk. Heb jij wel eens kaarsjes uitgeblazen op je verjaardag? Ook dat is een 
ritueel, je kunt dan zelfs een wens doen!      

Opdracht:
Kun jij ontdekken welk ritueel bij welk feest hoort? Trek een lijn.

Eieren zoeken	 Sinterklaas

Verkleden	 Ramadan 

Schoen zetten	 Suikerfeest

Kerstboom versieren	 Dierendag

Lekker en zoet eten	 Carnaval 

Huisdier verwennen 	 Kerstmis

Niet eten, vasten	 Pasen

Naam:		  Groep:

Feest

Bidden, wensen en zingen
en een heleboel andere dingen



Rituelen

    Verjaardag

    Sint Maarten

    Pesach

    Sinterklaas

    Offerfeest

Pasen Offer-
feest

Sint
MaartenVerjaardag

Sinterklaas

Opdracht:
Feest vieren doe je samen, en bij een feest hoort natuurlijk ook eten!  Kun jij invullen wat er op deze feestdagen gegeten wordt?

Opdracht:
Er zijn heel veel dingen die je kunt doen. 

Welke dingen zijn rituelen die bij een feest horen? 

Omcirkel de antwoorden.

Kaars aansteken
Rolschaatsen

Bidden
Zoet eten

Puzzel maken

Zingen

Gamen

Rekenen

Taart eten Puzzel maken

Hinkelen

Slingers ophangen

Cadeaus

Mooie kleren aandoen

Lampion maken

Liefdesbrief schrijvenTekenen

Ringen omdoen

Verkleden

‘Laatste Avondmaal’ , 1515-1524, Meester van 1518 Detail uit ‘Sint-Maartensfeest’, 1550-1599, Pieter Balten



4. Heb jij wel eens een van deze rituelen gedaan? Welke vond je het leukst en waarom?

5. Welk ritueel heb jij nog nooit gedaan maar zou je wel eens willen doen? 

Wat doen deze mensen? 

Over welk feest zal dit gaan?

Annunciatie, Frans Fransiscus, 2001


