
Feestrecept: 
Oreobonbons

Voor moslims is het Offerfeest één van de belangrijkste feesten van het jaar. Tijdens dit feest 
herdenken zij dat Ibrahim zijn zoon aan Allah zou offeren. In plaats van de jongen mocht Ibrahim 
van Allah een schaap doden. Moslims danken Allah door een schaap (of geit ) te slachten en het 
vlees met anderen te delen. Er worden ook andere lekkere hapjes gemaakt bij deze feestmaaltijd.

Wat heb je nodig?

Wat met je doen?

- 2 pakken oreokoekjes (2 rollen van 154 gram)
- 175 gram roomkaas
- 300 gram witte chocolade
- 50 gram pure chocolade

- Bonbonpapiertjes
- Boterhamzakje 

1. Was je handen
2. Maal de koekjes fijn in een hakmolen of keukenmachine
3. Meng met de roomkaas
4. Laat het mengsel in de koelkast wat harder worden
5. Draai bolletjes van het mengsel (ongeveer 25-30 stuks)
6. Smelt de witte chocolade au bain-marie
7. Dompel de bolletjes met een vork in de chocolade en leg ze in een bonbonpapiertje
8. Laat de chocolade hard worden
9. Smelt ondertussen de pure chocolade au bain-marie
10. Knip een heel klein puntje van het boterhamzakje af zodat je een heel klein spuitgaatje hebt
11. Doe de chocolade erin en spuit mooie lijntjes over je bolletjes

Eet smakelijk!


